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Kerkdiensten 

 
Kerkdiensten 

Zondag 8 februari 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft 
Collecten: 1. Kerk in Actie: noodhulp Zuid-Soedan 2. Kerk 
 

Komende diensten 
Zondag 15 februari 9.30 uur drs. René Schreuder, Alphen aan den Rijn 

Zondag 22 februari 9.30 uur dr. Mariecke van den Berg, Utrecht 
 
Bij de dienst van 8 februari 

Thema: Hoe wij Zonen en Dochters worden van de Allerhoogste 
Mensen vragen zich af wie ze zijn. Maar eigenlijk ben je niet iemand: je wordt!  

Je wordt nog wat je eigenlijk bent. Een stem die in je klinkt leidt je naar je 
bestemming. Mensen zijn van vlees en bloed, maar ze worden tot Zonen en Dochters 
van Hem die tot hen spreekt. 

Dr. Otto Kroesen 
 

Van de diaconie 

De inzameling van gaven 

De opbrengst van eerste collecte op zondag 8 februari is voor Kerk in Actie: Noodhulp 

Zuid-Soedan. In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Een vergeten ramp. 

Volgens de VN de grootste ter wereld. Honderdduizenden mensen zijn sindsdien 

omgekomen. Zeker 25 miljoen mensen worstelen om iedere dag te overleven. Meer 

dan 10 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land en 4 miljoen zijn naar het 

buitenland gevlucht. Via haar internationale 

kerkelijke netwerk biedt Kerk in Actie hulp 

aan Soedanese vluchtelingen.  

In Soedan krijgen vluchtelingen schoon 

drinkwater. Waar nog geen waterputten zijn, 

brengen vrachtauto’s water dat men opslaat 

in waterzakken. Ieder gezin krijgt een 

jerrycan, emmer, zeep en waspoeder. Er 

worden wc's geplaatst en plekken om je 

handen te wassen. Ook krijgen mensen 

voorlichting hoe ze ziektes kunnen 

voorkomen.  

In buurland Zuid-Soedan krijgen vluchtelingen via de Lutherse Wereldfederatie 

drinkwater, wc’s, kleding, keukengerei, zeep, wasmiddel en geld voor voedsel. Ouders 

en kinderen leren alert te zijn op kinderhandel. Opvangcentra bieden kinderen sport, 

spel, onderwijs en traumahulp.    

Kerk in Actie steunt via het programma Noodhulp het noodhulpwerk van organisaties in 

Soedan en Zuid-Soedan en waar ook ter wereld. Geef via de collecte of maak je 

bijdrage over naar uw diaconie! 

Met uw bijdrage in de collecte ondersteunt u dit waardevolle werk! 

 

 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


 

 

De tweede collecte is bestemd voor onze 

kerk, de Lichtbron. 

Beide collectes van harte aanbevolen! 

 
Geef uw bijdrage in de mandjes bij het 

uitgaan van de kerk, of op de 
rekeningnummers van de diaconie: 
NL90 RABO 0368 1000 49 o.v.v. 

‘Werelddiaconaat’, en voor de kerk op:  
NL85 RABO 0368 1024 67. 

Dank u wel voor uw bijdrage! 
 

 
 

Paasgroetenactie 2026 
 

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar 
paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland. De afbeelding op de kaart is dit 

jaar gemaakt door een gedetineerde in de PI Nieuwegein. Het thema is ‘De 
onvoorwaardelijke liefde van een moeder voor haar kind’. (Zoals deze moeder haar 
kind liefheeft en beschermt, zo houdt Jezus onvoorwaardelijk van ons: Hij droeg onze 

pijn, stierf aan het kruis en overwon de dood uit liefde voor ons). 
 

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 8, 15, 22 februari 
kunt in de kerk een kaart schrijven. Of er 1 of een aantal mee naar huis nemen en 
zorgen dat de kaarten uiterlijk 22 februari weer terug zijn in de kerk. Er staat een doos 

waar u de geschreven kaarten in kunt doen. 
 

Voor gedetineerden is het 
bemoedigend als ze een kaart 

ontvangen, zeker als daar ook iets 
persoonlijks op staat. Ook al weet u 
niet precies wie deze kaart ontvangt, u 

mag ervan overtuigd zijn dat een 
bemoedigende groet hen goed doet. 

Het is altijd een feestelijke gebeurtenis 
als de kaarten in de kerkdienst rond 
Pasen in de gevangenissen worden 

uitgedeeld.  
 

Meer informatie over de 
Paasgroetenactie is te vinden op 
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. 

We hopen dat velen van u paasgroeten 
zullen schrijven! Hartelijk dank! 
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Om over na te denken 
Op de laatste gesprekskring hebben we nagedacht over gelijkenissen. Wat zijn dat 

eigenlijk? Deze keer behandelden we de gelijkenis van de Verloren Zoon, ook wel 
genoemd de gelijkenis van de Verloren Zonen of, nog treffender, de gelijkenis van de 

Goede Vader. Bijzonder om te ontdekken welke extra gelaagdheid het krijgt, als we ons 
in de cultuur van die tijd en plaats verdiepen. Hoe de verstandhouding van beide zonen 
met de Vader en met elkaar niet bepaald optimaal was. En hoe die Vader er niet voor 

terugdeinst om zichzelf te vernederen en er alles voor over heeft om zijn beide zonen 
maar nader te komen.  

Als u van lezen houdt, lees dan het boek van Henri Nouwen eens over deze gelijkenis. 
Hij schreef dit boek nadat hij het schilderij had gezien dat Rembrandt maakte over 
deze gelijkenis. Hij identificeert zich met alledrie de personages: de jongste zoon, de 

oudste zoon en de Vader. Echt een aanrader. 
We sloten af met het volgende gedicht van Michel van der Plas: 

 
De verloren zoon 
Al kom ik laat, 

en na een leven van verraad, 
al heb ik u te lang ontweken 

en is mijn tijd welhaast verstreken 
en keer ik mij nog dikwijls om, 
o God, ik kom. 

 
Ik kom berooid, 

ik heb mijn eer en goed vergooid, 
en als u mij bedroefd zou vragen 
wat ik gedaan heb met mijn dagen, 

dan bleef ik, God,  van schaamte stom. 
En toch, ik kom. 

 
Want ik heb spijt. 
U hebt geroepen, al die tijd, 

maar ik, ik wilde u niet horen: 
ik woonde in mijn trotse toren 

en ik weet zelf niet meer waarom. 
Maar God, ik kom. 

 
Kom zelf met spoed, 
Vader, uw kind nog tegemoet 

en trek mij binnen in uw leven, 
u die mij nooit heb afgeschreven, 

uw schepsel en uw eigendom. 
Ja, God, ik kom. 
(DMB) 

 
Meeleven 

We leven met elkaar mee in vreugde en verdriet. Daar zijn we gemeente voor. Nu kan 
dat alleen als u het even laat weten. Natuurlijk bepaalt u zelf of het in de nieuwsbrief 
mag of liever niet.  

Er is vreugde in de gemeente over de mooie dingen van het leven: een geboorte van 
een (achter)kleinkind, een huwelijk van een kleinkind, maar er is ook veel zorg: 

tegenvallende uitslagen, ernstige ziektes bij mensen zelf, of hun gezins- of 
familieleden. 
We denken aan alle mantelzorgers, die soms bijna bezwijken onder het gewicht van de 

zorg die ze geven aan hun geliefden. Die vaak alleen maar aan het overleven zijn. 
Ook denken we aan allen die hun moeiten liever niet bekendmaken. Uw verdriet, 

gemis, pijn en ongemakken zijn bekend bij onze Hemelse Vader. En we zijn met elkaar 
verbonden in onze gebeden. 
We feliciteren alle jarigen en wensen hun Gods zegen op hun nieuwe levensjaar! (DMB) 



 
 
 

 
Dankwoord 

Na de val van 27 november vorig jaar waarbij ik mijn bekken en rechterpols gebroken 
heb, heb ik wekenlang kaarten, apps en andere attenties uit jullie gemeente 
ontvangen. Er waren heel mooie en diepdoordachte teksten bij en mooie afbeeldingen. 

Deze attenties zijn voor mij, maar ook voor Hanneke, een grote bemoediging geweest, 
en vaak ook een warme herinnering aan het vele dat wij ooit met jullie mochten delen 

en meemaken. Ik wil jullie daarvoor hartelijk bedanken – Freek Bakker 
 
Popmuziek op kerkorgel 

Vrijdagavond 6 februari a.s. om 20.00uur zal Christiaan 
Hutter op het kerkorgel van “De Lichtbron” (Pieter van der 

Plasstraat 3 in Wateringen) popmuziek spelen.  Hij heeft 
een mooi programma samengesteld met onder andere 
nummers van Coldplay, Direct, Adèle en Racoon.  

Er is ook gelegenheid om met enkele nummers uit volle 
borst mee te zingen. 

Beslist de moeite waard om te komen luisteren en te 
genieten! (toegang is gratis) 
 

Huispaaskaarsen 
Ook dit jaar is het weer mogelijk om via de koster (Kees Schrader) 

een Huispaaskaars te bestellen. 
Zondag 22 februari 2026 is de laatste zondag dat u een huispaaskaars 
kan bestellen. 

Uiterlijk 24 februari moet ik de bestellingen doorgeven aan de Boca 
kaarsenfabriek om er zeker van te zijn dat de Huispaaskaarsen voor 

Pasen beschikbaar zijn. 
In de hal van het Kerkgebouw vindt u een intekenlijst met daarop de 
diverse kaarsen, afmetingen en prijzen. 

Als u een Huispaaskaars wilt bestellen via de mail laat mij dat dan 
even weten (email: kees.schrader@live.nl) dan stuur ik u een 

overzichtje toe met daarop de diverse te bestellen Huispaaskaarsen 
met de daarbij behorende prijzen. 
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Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 

telefoon 06 19960369. 

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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